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Wat je hand vindt
Arie van der Stoep

Het zijn bekende woorden, die woorden uit Prediker: Al wat je hand vindt om naar je vermogen

te doen, doe dat... (1) Dikwijls worden ze gezien als een aanwijzing voor werk in Gods Koninkrijk.

Maar ze bevatten in elk geval een hint van God voor ons persoonlijk.

Vaak leven we bij de gedachte, dat we, willen we echte, levende christenen zijn, toch wel ‘een

getuigenis moeten hebben’. Maar God geeft een ander vertrekpunt. Hij zegt door Prediker: ‘Om een

ware gelovige te zijn, behoef je geen grote geloofsheld te zijn die grote geloofsdaden stelt. Nee, jouw

uitgangspunt zal zijn: ‘Al wat je hand vindt om naar je vermogen (= naar wat jou mogelijk is) te doen,

doe dat! (1) Meer is niet nodig.’

En dat is maar goed ook! Want we kunnen het soms best moeilijk hebben, zelfs heel diep zitten en niet

verder kunnen. Alle kracht ontbreekt je, evenals geloof. Waar is God? Het is gewoon pikdonker en er is

geen antwoord.

Voor God is dat genoeg

Ook dan vormen deze woorden een belangrijk principe voor ons leven uit Hem. Omdat Hij met deze

woorden tegelijk zegt: ‘Laat de rest maar aan Mij over’ (2).

Wij behoeven niet sterker te zijn dan we zijn. Depri-zijn kan het gevolg zijn van het buiten je

bevoegdheden of taken treden. Maar ook van een overdaad aan aanvallen en belasting die op je is

afgekomen.

En als we daar dan letterlijk zitten en niet verder kunnen en Gods stem niet horen, zijn leiding niet zien

en ons geloof is tot een nulpunt gedaald, dan zegt Prediker: ‘Doe maar alleen wat er in je opkomt. Is

dat: die stoel opzij schuiven? Doe dat! Is dat: de gordijnen wat verder opentrekken? Doe het! Is dat: een

een kop koffie gaan zetten? Laat de koffie maar borrelen! Voor God is dat genoeg.’

Een leven uit genade

Voor Hem kan dit het begin zijn van wat Híj gaat doen. Wij handelen naar ons vermogen. Meer kunnen

we niet, maar we doen het! En God werkt het uit. Hij zal zo’n superkleine en supereenvoudige daad van

schijnbaar geen betekenis een vervolg geven op zíjn niveau. Zo werkt het principe van Prediker (3).

Een leven voor God leven uit onze eigen kracht heeft geen waarde voor het Koninkrijk. Ons leven als

christen is een leven ‘uit kracht, als door God verleend’ (4). Dat kleine mini-mini-mini-stapje van

daarnet, dat we misschien niet eens als geloof ervaren, is voor God voldoende. Hij zal het uitwerken.

Want ons leven-uit-Hem is een leven uit genade (5). En die genade maakt Hij in ons leven tot een

kracht (6). Daartegen kan de duisternis van onze machteloosheid en hopeloosheid geen stand houden!

Uit de Bijbel:

(1) Prediker 9:10a.

Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat!



(2) Psalm 138:8.

De HEER zal het voor mij voleindigen.

(3) Psalm 3:9.

De verlossing is van de HEER.

    Jesaja 26:12.

HEER, U zult vrede over ons beschikken, want ook al onze daden hebt U voor ons verricht.

(4) 1 Petrus 4:11.

Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God

verleend, ...

(5) Efeziërs 2:8.

... door genade zijn jullie behouden, door het geloof, ...

    1 Korintiërs 2:12.

Wij nu hebben ... ontvangen ... de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade

geschonken is.

(6) 2 Korintiërs 13:4.

... wij zullen met Hem leven voor jullie uit de kracht van God.
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